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Geloven in Gods volmaakte goedheid
door Arie van der Stoep

Wat is het toch moeilijk om Gods volmaakte goedheid te zien! Het zicht daarop wordt zo vaak

ondergesneeuwd door dingen die gebeuren. We laten ons zo vaak imponeren door onze

ervaringen. En dan vragen we: ‘Heer, waar is nu uw goedheid?’

Feitelijk zeggen we daarmee dat we vinden dat, als God goed is, Hij zal voorkomen dat we

moeilijkheden meemaken. Maar als dat leven in geloof zou zijn, dan zouden bepaalde bijbelwoorden

niet nodig zijn. Woorden als: Ik (= God - AvdS) zal in de benauwdheid bij hem zijn (Psalm 91:15b).

Wanneer ik wandel temidden van benauwdheid, behoudt Gij mij in het leven (Psalm 138:7a). Ik vermag

alle dingen in Hem, die mij kracht geeft (Filippenzen 4:13). Die God, die mij met kracht omgordt... die

mijn handen oefent ten strijde (Psalm 18:33-35).

Onze plannen en ideeën

Dit laatste, het leren strijden, is nu juist wat God doet. Hij leert ons met de omstandigheden om te gaan

vanuit geloof. Het geloof dat God met ons is en alles gebruikt ten goede van hen, die Jezus volgen. (1)

Vanuit dat geloof weten we dat de omstandigheden ons er nooit onder zullen krijgen. (2) Ja, dat ze

zelfs een doel kunnen hebben. Hetzij dat God er ons iets door wil leren, (3) hetzij dat Hij er ons door wil

vormen of ons ten goede daarmee ingrijpt in onze levenssituatie of zelfs nog anders. (4)

Helaas hebben we echter vaak meer geloof in de omstandigheden, dan in God die alles in zijn handen

houdt. (5) Ze doorkruisen vaak onze plannen en ideeën. En als we dan teleurgesteld zijn of boos, is het

zo gemakkelijk om God erop aan te zien. Juist God, die zo volmaakt goed is, dat Hij reeds bezig is om

ze om te keren tot zegen voor ons en er ons het doel van ons leven door te laten bereiken.

Zien door geloof

Tegen koning Achaz zei de profeet Jesaja: ‘Als je het niet gelooft, zul je niet bevestigd worden.’ (6) Dat

betekent omgekeerd: Als je het wel gelooft, zul je het zien! Dat wat van God is, kun je alleen zien

door geloof.

Misschien moet ik leren om temidden van strijd en moeilijkheden te zeggen: ‘Ik geloof dat U daarover

regeert’ en God vervolgens ervoor danken dat Hij zijn doel met mij erdoor zal bereiken. Dat Hij mij

daardoor meer deel zal laten krijgen aan zijn Koninkrijk. En dat Hij mij, als ik volhard in geloof, de kroon

zal geven die Hij voor mij heeft bestemd. (7)

Uit de Bijbel:

(1) Romeinen 8:28.

Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet meewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens

zijn voornemen geroepenen zijn.

(2) Romeinen 8:31b.

Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?



(3) Psalm 32:8.

Ik leer en onderwijs je aangaande de weg, die je gaan moet; Ik raad je; mijn oog is op je.

(4) Psalm 32:10b.

Wie op de HEER vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid (= met daden waarmee Hij voor ons het

goede bewerkt - AvdS).

(5) Matteüs 10:30.

De haren van uw hoofd zijn ook alle geteld.

(6) Jesaja 7:9b.

Indien je niet gelooft, voorwaar, je wordt niet bevestigd (= dan zul je het ook niet zien - AvdS).

(7) Jakobus 1:12.

Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan (= wanneer hij

zijn hoop op God is blijven vestigen - AvdS), zal hij de kroon van het leven ontvangen, die Hij beloofd

heeft aan wie Hem liefhebben.
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